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Ierland 2018 

 2 april t.e.m. 9 april 
 
 
 

1) PRAKTISCHE INFORMATIE  
 

Vertrek: op maandag 2 april nemen we de namiddagvlucht met Ryanair vanuit Zaventem naar Dublin. We 

stijgen op om 18u35 en landen in Dublin om 19u45 lokale tijd. We verzamelen in Lokeren op de parking 
van de Grote Kaai om 15 u.   

 

Terug : op maandag 9 april stijgen we op in Dublin om 19u45, wat wil zeggen dat we (deze keer met één 

uur tijdsverschil in ons nadeel) landen in Zaventem om 22u30. Het thuisfront mag ons verwachten rond 
middernacht.  
 

Ons verblijf bevindt zich in de Wicklow Mountains, een uur ten zuiden van Dublin en op enkele kilometers 

van de Ierse Zee die je in de verte kan zien bij helder weer:      
         

                           Douglas en Marlene ffrench Mullen 

      Sli na Bande - Kilmurry 

                                Newtownmountkennedy 

                                Co. Wicklow ð Ireland                    

                                Tel. 00 353 12819990 / 00 353 1281 0128  

                              

     slinabande@gmail.com 
 

                                 www.slinabande.ie 
 
Noteer het GSM -nummer van de begeleiding in geval van nood:  

 
00353/872732413 (Marlene ffrench Mullen) 
0032486890491 (Barbara Hellin) 
0032485425820 (Rita de Pauw) 
0032479715922 (Lies Vanoppen) 
0032473768356 (Barbara Moeseke) 
 
 

Afspraken : er worden geen alcoholische dranken van thuis meegenomen noch gekocht onderweg. 

We maken terplekke afspraken omtrent aankopen van drank. Roken in huis (slaapkamers, 
woonvertrekken) en op de bus is niet toegelaten. De algemene afspraken voor alle paasreizen krijg je 
afzonderlijk.  

 

Bagage : Je bagage mag niet meer wegen dan 20 kg. Opgelet, slechts één stuk bagage is betaald! Een 

trolly is het meest handig maar een rugzak kan zeker ook. Zorg gewoon dat je er vlot enkele meters (ook 
over oneffen oppervlak) mee kan stappen. De voorschriften omtrent de handbagage bij Ryanair zijn 
verstrengd en klinken als volgt: er mag 1 stuk handbagage meegenomen worden van maximaal 35cm x 
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20cm x 20cm (vrij klein dus - moet passen onder de zetel voor je). In principe kan je nog een groter stuk 
gewicht tot 10kg en maximale afmeting van 55cm x 40cm x 20cm meenemen maar dat zal dan in het 
bagageruim gestoken worden bij boarding. Wanneer je bagage de toegelaten normering overschrijdt, 
betaal je 11 euro per extra kilo! De bagage voor de groep is cumuleerbaar, wat concreet wil zeggen dat als 
jij de toegestane kiloôs overschrijdt en je vriend/vriendin nog plaats over heeft je wat bagage mag 
overhevelen. Sowieso ben je verantwoordelijk voor je eigen bagage. Weeg dus je valies wanneer je gepakt 
hebt. 
Neem zeker een dagrugzak mee in je grote bagage, die hebben we nodig terplekke bij uitstappen. 
Stop geen zakmessen, scharen of andere metalen voorwerpen in je handbagage (in je valies mag dat wel), 
de controles zijn streng.  
Vanwege de nieuwe wettelijke voorschriften op de luchthavens zijn alle vloeistoffen van méér dan 100ml in 
de handbagage verboden (ook water!). Ze moeten elk afzonderlijk verpakt worden in hersluitbare plastic 
zakken. Maak het jezelf gemakkelijk: steek je toiletzak in je hoofdbagage. Water kan je eventueel kopen in 
de tax-free nà de bagagecontrole. 
Verdere richtlijnen hierover tijdens de reisbespreking. 
Zorg ook voor een label aan elk stuk baggage met daarop je naam en het adres van Slinabande.  
 

Meenemen: Ierland kan koud en nat zijn in april (ook de rest van het jaar eigenlijk), maar kan ook al 

warm en droog zijn (wisselvallig is een beter woord). Voorzie je voor alle (maar dan ook àlle) 
weersomstandigheden. Neem alleszins, gezien het programma, stevige wandelschoenen mee (zo nodig 
leder nog eens invetten zodat ze goed waterdicht zijn), een waterdichte stapjas (zo nodig nog eens 
waterdicht maken met een spuitbus), muts en handschoenen. Breng een waterdichte plastic zak mee om 
je gsm en fototoestel in te stoppen mochten we overvallen worden door veel regen. Warme (fleece) trui, 
stapsokken en warme pyjama zijn geen overbodige luxe. Voorzie ook comfortabele kledij voor tijdens de 
yoga- en meditatielessen. Een zonnebril, zonnecréme en after-sun kunnen ook nuttig zijn hebben we de 
voorbije jaren al ondervonden. Eventueel kan je één of twee wandelstokken meenemen als je weet dat je 
bij langere tochten wat steun kan gebruiken (mensen met zwakke knieën). Voorzie een 
badpak/zwembroek voor de hot tub en de zwemvijver. Neem zowel twee badhanddoeken als een kleine 
handdoek mee. Een compacte zaklamp is handig om ôs nachts je weg te zoeken zonder je kamergenoten 
te wekken. Een grote brooddoos (om je lunchpakket in te stoppen) voor de uitstappen is milieuvriendelijk, 
alsook een drinkfles voor water.. Een internationale reisstekker of een Engelse stekker is handig om je 
gsm te kunnen laden. Voorzie misschien ook enkele droge energie-knabbels voor tijdens de 
wandeltochten. Fruit krijgen we voldoende aangeboden terplekke. 
Er is voldoende beddengoed (lakens, slopen, donsdekens) aanwezig in ons verblijf, dus daar hoef je je 
alvast geen zorgen om te maken. 
Badslippers om van en naar de watertoestanden en de zweethut te struinen zijn niet echt nodig maar wel 
gemakkelijk. 
    Neem niet teveel bagage mee! 
 

Zakgeld:  Ierland is in levensonderhoud duurder dan België.  

De maaltijden in ons verblijf zijn inbegrepen, behalve de avondmaaltijd op onze Dublindag.  
120 euro is toch wel nodig als zakgeld als je geen grote uitgaven doet. 
 

Niet vergeten: je identiteitskaart, eventuele medicatie en zakgeld.  

 
!!Lees ook de algemene richtlijnen voor buitenlandse reizen van onze school!! 

 

2) PROGRAMMA   
 

Maandag, 2 april:  
aankomst in Dublin airport om 19u45 plaatselijke tijd (we winnen een uur). Bagage ophalen en vertrek met 
een Finnegans bus naar onze thuishaven in Newtownmountkennedy. Zorg dat de zaklamp ergens 
bovenaan je bagage zit want je zal die ter plekke nodig hebben om naar de slaapvertrekken te gaan. Indien 
er nog tijd is krijgen we een uiteenzetting van de plaatselijke opzet en gebruiken. 
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Dinsdag, 3 april:  

uitstap naar Glendalough. Diamontage over vroeg-Christelijke Ierse abdijen, bezoek aan de ruïnes van de 

abdij van St.Kevin, een monnikengemeenschap uit de 6de eeuw. In de namiddag, tocht langs de twee 
meren en over de vele heuvels van de Wicklow Gap en langs de Wicklow Way. We eindigen in de lokale 
pub. 
 
 

Woensdag, 4 april: 

zweethutdag op het terrein. In de voormiddag yoga, en/of meditatie en/of sjamanistische reis. In de 

namiddag voorbereiding van de zweethut (stenen verzamelen, de hut opbouwen, hout hakken, het ritueel 

voorbereiden) en dan naar de avond toe de sweatlodge ceremonie. ôs Avonds ronden we deze speciale 

dag af met een kampvuur.  
 
 

Donderdag, 5 april:  

(vroeg uit de veren voor) een dagexcursie naar de Paleolithische grafheuvel Newgrange in de vallei van de 

Boyne. Bezoek aan de historisch belangrijke Hill of Slane   en de Hill of Tara  en ôThe Irish crossesõ in 

Monasterboice. 
 
 

Vrijdag, 6 april:  

daguitstap naar Dublin . In de voormiddag om 11u een bezoek aan het National Museum. ôs middags 

picknicken we in St Stephenôs Green en daarna om 13u30 plannen we een bezoek aan Kilmainham Gaol, 
de beruchte gevangenis waar veel Ierse vrijheidsstrijders werden gevangen gezet en geëxecuteerd. Rond 
15u komen we samen in het centrum en hebben jullie tijd om te shoppen of om samen met de begeleiding 
nog een culturele bezienswaardigheid of stadwandeling te doen. 's Avonds ronden we af in een bar, op 
vrijdagavond gewoonlijk met live muziek.  
 
 

Zaterdag, 7 april 
Vandaag trekken we de Wicklow Mountains in. Na een korte rit strekken we onze benen en verkennen we 
The Guiness Lake en Lough Dan. De wandeling is er één van mooie vergezichten en spectaculaire 
kleurenpracht. In de vooravond volgt er dan een Irish Dancing class. 

 

Zon dag, 8 april:  
We bedwingen Djouce Mountain. Een pittige én prachtige dagtocht die ons laat kennismaken met de 2 
kanten van de Wicklow Mountains: enerzijds verzacht door de invloeden van Dublin en de zee en de 
andere ruwe kant waar vooral de wind en de andere natuurelementen vrij spel hebben. ôs Avonds oefenen 
we onze aangeleerde danspasjes bij de muziek van een live band op Slinabande. 
 
 

Maandag, 9 april: 
In de voormiddag hebben we tijd om op het gemak te ontbijten, in te pakken en op te ruimen. ôs Middags 
krijgen we de laatste keer de mogelijkheid te genieten van een heerlijke lunch om dan rond 13u30 met 
onze bus te vertrekken naar Greystones voor de prachtige cliffwalk rond Bray Head richting het idyllische 
kuststadje Bray. Om 17u pikt de bus ons daar op en brengt ons naar Dublin Airport voor onze vlucht 
huiswaarts om 19u45. 
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3) ONZE VERBLIJFPLAATS SLÌ NA BANDE   
 

Sli na Bande  betekent ñThe Way of the Goddessò.  

Een plek waar mensen zich ertoe verbinden om op een ethisch verantwoorde manier te leven. Dit ga je 
ongetwijfeld meteen merken tijdens de rondleiding die jullie zullen ervaren terplekke. Hun ecologische 
manier van leven en denken manifesteert zich op verschillende vlakken: zowel de verschillende gebouwen 
op het terrein, als de energiewinning en ïverbruik en hun manier om met water om te gaan zijn doordrenkt 
van een bewuste levensfilosofie. Maar ook op etensvlak hanteren ze een strenge overtuiging die resulteert 
in een unieke, natuurlijke, biologische en vooral (h)éérlijke keuken. Het brood wordt ter plekke gebakken 
(dit zal je elke ochtend en avond aan den neuze mogen ervaren) en Slì na Bande heeft een eigen 

uitgebreide biologische moestuin. Maar daar blijft het niet bijé Op de website kan je hun ñethical food 

statementò lezen. Hier zijn alvast de vijf pijlers van die verklaring: 

 
1. Koop en eet zo veel mogelijk biologische voeding 
2. Koop de fairtrade variant van controversiële voedingsproducten (een weekje zonder Nutella choco zit er 
dus dik in!) 
3. Eet seizoensgebonden groenten en fruit 
4. Eet vers voedsel 
5. Steun lokale kleine bedrijfjes (vooral voor artisanale producten) 
 
We hebben ons ertoe verbonden om tijdens ons 7-daags verblijf geen vlees te eten. Ook al is vegetarisch 
eten niet meteen je ding, je gaat merken dat het vooral klopt op die plek. De kookploeg maakt er elke 
maaltijd opnieuw een feest voor de smaakpapillen van met unieke, nieuwe, soms ietwat gedurfde 
combinaties die steeds goed uitgebalanceerd zijn. Honger zal je er alvast niet lijden, beloofd! ;-) 
Via de medische fiches hebben jullie de reisbegeleiding al laten weten of jullie allergisch zijn aan bepaalde 
zaken maar indien je dit toch zou vergeten zijn, gelieve dit zo snel mogelijk door te geven. 
 
Reizen is grenzen verleggen, op verschillende niveaus. Durf de uitdaging dus aan om ook grenzen te 
verleggen op het vlak van voeding en wat je al dan niet lust. De ziel en spirit van een plaats zit heel vaak 
verborgen en verweven in het eten dat je er aangeboden krijgt ï een totaalbelevenis leidt alleen nog meer 
tot die unieke Ierland-reiservaring die al zovelen voor jullie reeds beleefd hebben. 
 
 

 
 
 

HUISREGELS  
 

- Gebruik geen overmatig water: korte douches en enkel doorspelen bij ñgrote boodschapò ;-) 
- Leg geen kledij te dicht of op de houtstoven 
- Doof het licht wanneer je de kamer verlaat. 
- Afval wordt heel nauwgezet gerecycleerd:  

1. de dopjes van water en melk cartons 
2. plastieken flessen zonder dopjes 
3. papier en karton 
4. propere plastieken verpakkingen en plastieken zakken 
5. blikjes van cola etc 
6. glazen flessen en tetra verpakkingen 
7. dopjes van flesjes bier 
8. schelen van glazen bokalen 
9. voedsel afval gaat naar de keuken  
10. appelsienschillen en citroen worden apart gehouden 
De rest gaat in een afvalzak in de keuken. 
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4) DEELNEMERS  

 

 
Baeyens Dana 

 

 
Beaumont Emma 

 

 
Blancke Lies 

 

      
De Brandt-Van Rumst  
         Eleni 

 
De Clercq Jade 

 

 
De Koninckx 

Hannes 
 

Dieleman Lien 
          

       Dirven Thibo 

 
Maes Eline 

 
Maes Melanie 

 
McCarthy Oliver 

      
   Mosselmans Wout 

 
Sluijter Mats 

 
Struyve Rani 

 
Van Acker Manon 

     
     Van de Velde Tijl 
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Van Den Abeele 

Jynthe 

 
Van den Berghe 

Imke 
 

 
Van den Broele 

Seppe 
 

     
Van der Jeugt Anke 

 

 
Van Eester Jens 

 

 
Van Eetvelde 

Rosi 
 

 
Van Hemelryck 

Pauline 

    
   Van Kerckhove  
        Juriaan 

 
Van Loo Famke 

 

 
Van Roy Belle  

 

 

        
Barbara Moeseke ï Lies Vanoppen ï Rita De 
Pauw ï Barbara Hellin 
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Prelude 

 

Still south I went and west and south again, 

Through Wicklow from the morning till the night, 

And far from the cities, and the sights of men, 

Lived with the sunshine, and the moon's delight. 

 

I knew the stars, the flowers, and the birds, 

The grey and wintry sides of many glens, 

And did but half remember human words, 

In converse with the mountains, moors, and fens. 

 

J.M.Synge 
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Een beknopt overzicht van de Ierse geschiedenis 
 

 

 

 

1) Inleiding 
 
Over de geschiedenis van Ierland is veel geschreven.  
De bedoeling van dit naslagwerkje is niet jullie te vervelen met een uitgebreide historiek. Het wil enkel een 
deur openen naar de ziel van een fascinerend land dat jullie straks gastvrij zal ontvangen. Meer uitgebreide 
informatie kan je vinden in elke bibliotheek, boekhandel of internetsite. Wij schetsen hier enkel een rode 
draad door de Ierse geschiedenis, waarbij we hier en daar even blijven stilstaan bij bezienswaardigheden 
die we met de groep zullen bezoeken. 
 
Welk geschiedenisboek je ook openslaat, de inhoud bestaat uit een lange, trieste opsomming van strijd, 
vergelding, tragedie en jammerklacht. Het mag duidelijk zijn dat Ierland meer ellende heeft meegemaakt 
dan de meeste andere landen, maar er zijn ook vreugdevolle tijden geweest, zij het in mindere mate. 
 
De geschiedenis van Ierland bestaat uit een opeenvolgende reeks van bezettingen, al werd zelfs in de 
donkerste tijden de geest van de Ierse bevolking niet overwonnen. Het lijden en de trots waar toen sprake 
van was, zijn nog altijd diep geworteld in het hart van de Ierse bevolking, die trouwens verrassend goed op 
de hoogte is van zijn nationale geschiedenis. In Ierland worden eeuwenoude botsingen even fanatiek 
besproken als de koppen van de ochtendkrant. De overwinningen, zij het minder in aantal, worden op 
dezelfde manier levend gehouden en uitbundig gevierd.  
De sleutel tot het begrijpen van Ierland en de Ieren is te vinden in hun tumultueuze verleden. Waar je ook in 
Ierland rondloopt, je bent je bewust van de overlappende menselijke geschiedenis, waarvan de lagen 
zichtbaar afbrokkelen en in elkaar overlopené. maar laten we beginnen bij het begin. 
 
 
 

2) Het voorhistorische Ierland 
 
De eerste bewoners van Ierland waren mesolithische jagers, die waarschijnlijk omstreeks 8000 v. C. hier 
neerstreken. Het enige wat ze achterlieten waren enkele primitieve stenen werktuigen, afvalhopen en 
houtskool van hun vuren. 
 
Omstreeks 6000 v. C., nadat Ierland een eiland was geworden (voordien hing het vast aan Groot-
Britannië), bereikte een andere bevolkingsgroep het land door de korte oversteek te maken vanuit 
Schotland met vaartuigen gemaakt van huiden. Het Ierland dat zij ontdekten, was een dicht bebost gebied 
met een overvloed aan vis, wild en gevogelte. Gedurende 3000 jaar bevolkten zij uitsluitend de noordelijke 
helft van het eiland. Ze verbleven dichtbij de kust en aan de rivieren, waaruit kan worden geconcludeerd 
dat ze de dichtbegroeide bossen niet konden of wilden verkennen. 
 
Hun lange aanwezigheid werd omstreeks 3700 v. C. verstoord door de komst van een beschaafder volk uit 
de nieuwe steentijd. De nieuwkomers, afkomstig uit Frankrijk, de Nederlanden en Cornwall, kwamen 
oorspronkelijk uit gebieden die reikten tot aan de Middellandse Zee en zelfs het Midden-Oosten. Zij waren 
bedreven wevers, pottenbakkers en gereedschapsmakers, en stichtten de eerste Ierse nederzettingen. Met 
gepolijste stenen ploegden ze de vruchtbare grond om er gerst en tarwe te verbouwen en kapten bossen 
om hun veestapel van graasweiden te voorzien. Deze Fir Bolg hadden grote eerbied voor hun doden. Ze 
bouwden tussen 2000 en 3000 v. C. honderden megalithische tombes, dolmens en ganggraven.  
 
Deze vroegste Ierse geschiedenis ligt verscholen in een pastoraal landschap, op een terrein van 3 bij 5 km, 

dat 'Brugh na Boinne'  het paleis van de Boine, wordt genoemd. Dit is een soort Ierse 'Vallei der 

Koningen', waarvan men denkt dat er een groot aantal hoofdmannen uit de steentijd begraven werd. Op 
deze bijzonder belangrijke archeologische vindplaats zijn tenminste vijftien neolithische graven gevonden. 
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De graven van Newgrange, Dowth (was erg beschadigd door óarcheologen ó in de 19de eeuw en is nu 

verder in restauratie) en Knowth  zijn de meest bekende. De site van Lough Crew is bekend om zijn vele, 
kleinere ganggraven. Hierover verder meer. 
 
 

2 a) Newgrange 

 
Een paleis voor de doden? Een sterrenwacht? 

Een kalender? Een gewijde plek voor een oogstritueel? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het graf dateert waarschijnlijk van 3200 v. C. (600 jaar ouder dan de piramide van Gizeh en 1000 jaar 
ouder dan Stonehenge) en is een schitterend staaltje van architectuur uit de steentijd. Inderdaad 'steentijd, 
want in geen enkel graf van deze periode zijn metalen voorwerpen aangetroffen. De grafheuvel werd in 
1669 ontdekt door een Welshe geleerde. Tussen 1962 en 1975 heeft men het graf gerestaureerd. De 
mantel van stenen en aarde (waarop vroeger koeien en schapen graasden) werd verwijderd waarbij de 
lichtkoker ontdekt werd en ook de sleuven die het regenwater afvoerden. De grafkamer is van binnen nog 
steeds kurkdroog. 
 
De 12 meter hoge grafheuvel heeft een doorsnede van 69 meter en is omgeven door 12 van de 
oorspronkelijk 35 rechtopstaande stenen (standing stones). De grote langwerpige steen voor de ingang is 
versierd met spiralen, ruiten en halve cirkels. De onderrand van de heuvel is bedekt met grote bruine 
steenplaten en daarboven met grote witte keien van kwarts. 
 
 
De ingang op het zuidoosten bestaat uit een platte steen met daarboven een lichtkoker. En hier doet zich 
elk jaar weer een interessant fenomeen voor: op 21 december - het wintersolstitium - schijnt de 
opgaande zon langs de opening van de lichtkoker, door de 25 meter lange gang, tot in de grafkamer. 
Gedurende 17 minuten wordt de grafkamer, diep in de heuvel, schaars verlicht door de flauwe winterzon. 
Een soortgelijk effect heeft plaats in Stonehenge. 
 
 
 
 

 


